Lezing over het hemelrijk ofwel “Pure land”
Het land van de Ultieme Vreugde — “Het Zuivere Land”

gegeven door Tulku Sonam Choedup Rinpoche

woensdag 11 november van 10.00 — 12.30 uur

Het Boeddhisme vertelt over het bestaan van vele “Zuivere Landen’, de paradijzen van de
verlichte wezens, de Boeddha’s.

Het makkelijkst te bereiken en daarom heel bijzonder, is ‘Het Zuivere Land van Grote
Gelukzaligheid’, van de Boeddha van het grenzeloze licht, Amithaba, ook wel Dewachen
genaamd.

In een ‘Pure Land’ zijn alle wezens overladen met alle positieve eigenschappen. Er zijn geen
fouten, geen gebreken, geen versluieringen, geen lijden van welke aard dan ook, zelfs het
woord ‘lijden’ is niet te horen in het Zuivere Land van Ultieme Vreugde. Rinpoche zal
spreken over alle positieve aspecten van dit Zuivere Land en hoe we de aspiratie en de
voorwaarden kunnen creéren om te worden herboren in dit speciale land.

Tulku Sonam is een toegankelijk en inspirerend leraar. Hij is een lichtend voorbeeld voor wie
wil leren om positief in het leven te staan. De lezing wordt gegeven in eenvoudig Engels.

Er zal ook ruimte zijn voor het stellen van vragen.
Datum 11 november van 10.00 — 12.30 uur

Adres: Reijgershof 51
Ouderkerk a/d Amstel

De kosten bedragen 20€ per persoon. Koffie en thee zijn inbegrepen.



De opbrengst van de lezing is ten bate van Tulku Sonam zijn levensmissie.

AEdske van Steenbergen

Adres:

Reijgershof 51

1191 CR Ouderkerk a/d Amstel
Tel.: 020-4964537 / 06-33819247

Be The Change You wish To See In The World
Ghandi



